
Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 

Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm 

việc khó khăn và tồi tàn của họ tại Thành phố New York (Mỹ): 12 giờ làm việc một ngày. Hai năm 

sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn (syndicat) đầu 

tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi. 

 

50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York để 

đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc nhận trẻ em vào làm tại các nhà máy. Sau 

đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28 tháng 2 năm 1909. 

Trong Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ II (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 

1910, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch là Clara Zetkin, phụ 

nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế 

giới. Hội nghị đã chọn ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 8/3 hằng năm làm “Ngày Quốc tế Phụ nữ”. Hai năm sau, 

LHQ đã thông qua nghị quyết các nước thành viên kỷ niệm ngày 8/3 như là ngày vì quyền bình đẳng, 

sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho thế giới. 

Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm 

cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh 

hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc 

ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt. 

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phất cờ 

khởi nghĩa. Lời hịch thiêng liêng “Đền nợ nước, 

trả thù nhà” đã nhận được sự hưởng ứng của các 

Lạc hầu, Lạc tướng, của những người yêu nước ở 

khắp các thị quận và đông đảo lực lượng là phụ 

nữ tham gia khởi nghĩa. 

Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân 

dân suy tôn làm vua. Bà lên ngôi và lấy niên hiệu 

là Trưng Nữ Vương; đóng đô ở Mê Linh (huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay). 

Mặc dù chỉ giành độc lập trong thời gian ngắn nhưng thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

là một bản anh hùng ca bất diệt. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng còn là một minh chứng cho sức mạnh 

lớn lao, khả năng dồi dào của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trang sử oanh liệt này sẽ mãi mãi được lưu truyền cho muôn đời con cháu mai sau. 

(Sưu tầm) 


